
   
 

 
PROJECT BOND VAN HERVORMDE ZONDAGSSCHOLEN 2024-2025 
WIE GAAT ER MEE? 
 
 
INLEIDING: 
Eens in de drie jaar is de jaarlijkse actie van de Bond van Hervormde Zondagsscholen bestemd voor de 
ZHHK. De voorkeur van de Bond gaat uit naar een voor kinderen aansprekend thema en doel. Vanuit 
de aangereikte voorstellen van de ZHHK heeft de Bond aangegeven het project ‘Wie gaat er mee?’ als 
uitgangspunt te willen nemen voor het komende jaar.  
 
ACHTERGROND: 
Het project ‘Wie gaat er mee?’ richt zich op de aanschaf van een nieuwe bus voor het kinder- en 
jongerenwerk onder de indianen in Suriname. Voor een beter verstaan, is het goed om de situatie wat 
te schilderen: 
De ZHHK heeft al jaren een zendingspost in het dorpje Philipusdorp van waaruit dit dorp samen met 
het volgende dorp Powakka bedient wordt. Sinds 2018 is Marijke van der Plaat als 
zendingsmedewerkster onder voornamelijk de kinderen van dit gebied actief. Marijke werkt in dit 
gebied samen met een Surinaamse predikant, pastor André.  
 
HUIDIGE SITUATIE: 
Er wordt voor het vervoer van de kinderen een Toyota personenbus uit 2007 gebruikt. Het type bus 
waar we in Nederland tot 8 personen mee vervoeren, maar waar in Suriname doorgaans veel meer 
mensen mee vervoerd worden. Inmiddels is alles wat vervangen kan worden wel een of 
meerdere keren vervangen en onderhoud wordt een 
steeds groter probleem. De bus is echt ‘op’. Dit 
houdt in dat er vaak iets met de bus is en dat deze 
dan niet gebruikt kan worden, maar ook de 
veiligheid komt meer en meer in het geding. De bus 
wordt voornamelijk ingezet voor het halen en 
terugbrengen van de kinderen die wonen in en 
rondom de dorpen Philipusdorp en Powakka. Dan 
hebben we het over de wekelijkse kinderclub waar ca 
30 tot 40 kinderen aan deelnemen. Maar ook voor de 
bijles die gegeven wordt aan de kinderen. Daarnaast 
wordt de bus ook gebruikt voor het halen en brengen 
van de jongeren van de gemeenten en verder voor 
allerlei activiteiten zoals bij Bijbelstudies, materiaal 
halen uit de stad, ziekenvervoer van gemeenteleden 
enz.   
 
NOODZAAK VAN VERVOER: 
Een bus is voor de zendingspost in Philipusdorp is echt nodig. De kinderen wonen met hun familie 
vaak bij elkaar op een groter erf. En deze erven grenzen dan allemaal aan de doorgaande weg. Het is te 
gevaarlijk om kinderen langs deze weg naar de kerk te laten lopen. Daarnaast is een andere reden het 
klimaat. In de regentijd is het vaak lastig om te lopen vanwege de enorme buien en in de droge tijd is 
het soms te heet om in de zon te lopen.  



Er is openbaar vervoer, echter de bus komt alleen ’s morgens langs richting de stad en eind van de dag 
komt deze weer terug. Er zijn een paar mensen in de dorpen met eigen vervoer, maar dit vervoer staat 
regelmatig door technische problemen of door gebrek aan geld voor brandstof stil.  
Kortom, zonder bus staat het kinderwerk en ook het werk onder jongeren stil!  
 
KINDERCLUB:  
Voor de wekelijkse kinderclub komen zo’n 30 tot 40 kinderen uit de twee dorpen om te zingen, naar de 
Bijbel te luisteren, te knutselen. Het zijn kinderen van de kerk, maar een flink deel komt nooit in de 
kerk en hoort thuis of op school nooit iets van de Heere Jezus. Het werk onder deze kinderen door 
Marijke is dan ook zendingswerk bij uitstek. 

 
 
NIEUWE BUS: 
Binnenkort zal een vervangende bus aangeschaft moeten worden. De middelen daarvoor moeten nog 
bij elkaar gebracht worden. Het plan is om een vergelijkbare goede en betrouwbare bus te zoeken die 
voor een langere tijd gebruikt kan worden. Er wordt gekeken naar een bus die veel in Suriname 
voorkomt en waarvan de onderdelen voorhanden zijn mocht er iets kapot gaan, iets dat gezien de 
staat van de wegen en het klimaat helaas niet helemaal vermeden kan worden. Geschatte kosten voor 
een nieuwe personenbus zijn ca € 20.000. 
 
Met een nieuwe bus hopen we dat we het werk onder de kinderen en jongeren in Philippusdorp en 
Powakka kunnen continueren. Belangrijk werk, want net als in Nederland is het in Suriname ook zo 
nodig dat kinderen en jongeren het Evangelie horen! En daarbij is het ons gebed dat vanuit deze jeugd 
die nu opgroeit onder het Evangelie jongeren mogen opstaan om het Woord verder te vertellen en de 
kerk te mogen gaan dienen.  
 


